
Kasteel Bleijenbeefe
De naam van dit kasteel is afgeleid van 'blije beek' in de betekenis van 'heldere beek'. Waarschi-
jnlijk wordt hiermee verwezen naar de Eckeltsebeek, die in de eerste helft van de 14e eeuw is
gegraven voor de afwatering van veengronden in de omgeving. Bleijenbeek wordt in 1405 voor het
eerst genoemd in oude geschriften, als dit landgoed eigendom wordt van de familie Schenck van
Nijdeggen. Het landgoed bestaat dan waarschijnlijk uit een omstreeks 1390 gebouwde boerderij
met een woontoren omgeven door een gracht. Later wordt het gebouw geleidelijk uitgebreid tot
een middeleeuws kasteel. In 1589, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, loopt het kasteel grote schade op.
Pas een eeuw later is de herbouw en vernieuwing voltooid.

In 1709, als de familie Schenck van Nijdeggen uitgestorven is, komt het kasteel in het bezit van de
familie Von und Zu Hoensbroech. Deze familie woont hier tot het begin van de jaren zeventig van
de 19e eeuw. Van 1872 tot 1900 wordt het kasteel als onderkomen verhuurd aan tachtig Duitse
Jezuïeten, die hun land ontvlucht zijn vanwege de Kulturkampf. Daarna verblijft er tot 1911 een
groep nonnen van de orde der Ursulinen. In 1917 wordt het kasteel verkocht aan koopman Prins
uit Wassenaar, maar deze verkoopt het in 1924 wegens geldproblemen weer aan de Hoenbroechs
terug. In 1937 wordt het kasteel eigendom van de familie Jurgens.

Half februari 1945 verschansen zich Duitse troepen in het kasteel, van waaruit zij hardnekkige
vuurgevechten met de oprukkende geallieerden leveren. Op 21 februari 1945 wordt het imposante
kasteel door de geallieerden gebombardeerd. Wat rest is een troosteloze ruïne - en dat is tot op de
dag van vandaag nog zo. Tegenwoordig huist er een grote kolonie vleermuizen.


